
De koning onder de uilen: De Oehoe! 
Uilen staan wederom volop in de belangstelling bij de LNMH. Na twee succesvolle 
lezingen over de steenuil en de ransuil is er nu gekozen voor een 
samenwerkingsverband. De LNMH, VMB en de Vogelwerkgroep van het IVN 
Oisterwijk organiseren gezamenlijk een lezing over de koning van de uilen: De 
Oehoe! Door zijn indrukwekkende gestalte kan men met recht spreken over een 
‘koning’ als men het heeft over de allergrootste uil ter wereld. De Nederlandse 
oehoes (broedparen) komen voor in Limburg, en in de Achterhoek. Vanuit Duitsland 
hebben zij zich spontaan in Nederland gevestigd. Oehoekenner- en beschermer 
Gejo Wassink vertelt over zijn ervaringen met de oehoe, en hij stelt zichzelf de vraag: 
Is er een toekomst voor de oehoe in Nederland? Heeft u ook interesse in deze 
verrassende lezing van formaat: De lezing is zeker een aanrader en vindt plaats op 
donderdag 22 oktober om 20:00 uur, Locatie, Gastenbosch, Kastanjelaan 17, 5268 
CA  Helvoirt. De toegang is gratis en iedereen is welkom!  (foto Gejo Wassink) 
 

               


